ijzing en aanbidding zijn heel bijzondere
eiten voor iedere gelovige. Onder
d van allerlei trends kan lofprijzing en
versmallen tot simpele
lopte emoties of eenzijdige
leerstellingen.Dit boek is geschreven op basis
van een jarenlange praktijk van lofprijzing en
aanbidding in velerlei vormen en op vele
wijzen. Ook is er jarenlang onderzoek
gedaan naar de geschiedenis van lofprijzing
en aanbidding. Dit boek is niet zomaar
geschreven. De inhoud is het resultaat van
jarenlang testen en beoefenen, en is dus geen
mooie ‘droom’.

Na het lezen wordt aangeraden het boek als
bijbels dagboek te gebruiken: iedere dag één
hoofdstuk en dan hierover mediteren. Ook

leent het boek zich uitstekend voor
groepsgesprekken met de lofprijzingsgroep,
zangleiding, gemeenteleiding, het koor, de
dansgroep, de band, de beeldende
kunstenaars, de theatermakers en de
jeugdleiding. Moge dit boek een stimulans

zijn voor een geweldige krachtige
herbezinning op lofprijzing en aanbidding.

Leen La Riviere (geboren 1946) is sinds 1969
actief bezig in de kunsten. Hij grondvestte
het werk van Continental Sound. Door de
jaren heen nam dat werk een grote vlucht en
La Riviere gaf impulsen tot het ontstaan van
een uitgeverij, het Magazine Music & Art-
Signs, het jaarlijkse Christian Artists Seminar,
de Europese Continentals, de oprichting van
de CNV Kunstenbond, het Continental Art
Centre, de Europese Academie, enzovoort.
Hij schreef een twintigtal boeken over
geloof, kunst, cultuur en jongeren; redigeerde
een wetenschappelijke serie over cultuur en
spreekt op congressen en in diensten.
Jaarlijks komen ca. 150.000 personen op de
activiteiten die vanuit het Continental Art
Centre gecoordineerd worden.
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“Lofprijs en aanbidding wordt in onze evangelische gemeenten

uitgehold door gebrek aan inhoud. Soms wordt iets uitgekozen

omdat het een simpele meezinger is. Wij zijn blij met dit boek”
Jan en Nel Kits

“Ik heb erg van dit boek genoten en weer een aantal deurtjes
zien opengaan, ondanks dat het soms tijd kostte om alles door
te slikken. Maar wat bitter aan de buitenkant was, was zoet
voor de binnenkant! Verplichte lectuur voor iedere leidinggeven-
de, zangleider, kunstenaar en aanbidder!”

Guido Verhoef, Manifold Clowns en Events

“Mijn complimenten voor dit boek. De prachtige inzichten zou
ik graag breed uitgemeten zien in de christenheid. Heel
belangrijk om de nadruk te leggen op het leven van mensen
en hun functioneren in de maatschappij. Het plaatst lofprijzing
in een gezond perspectief”

Hans Savert, cabaretier

“Het is Leen La Riviére opnieuw gelukt een boeiend boek te
schrijven over lofprijzing en aanbidding. Daarbij luistert hij naar
veel bijbelse figuren en gaat na hoe en op welke wijze zij in
hun geloof lofprijzers waren. Het zijn stukjes die ook gelezen
kunnen worden als een bijbels dagboek. Opvallend in dit boek,
is zijn beduchtheid om dicht bij de Bijbel te blijven. Aanbidders
Zijn geen dwepers of zwervers, ze blijven met de benen op de
grond staan en gaan ook heel praktisch hun weg met God.
Ook die dagelijkse wandel met God voor Zijn aangezicht is als
aanbidding te typeren.Voor een man die heel zijn leven ontzet-
tend veel heeft geinvesteerd in muziek, kunst en liederen is
deze positief kritische visie (zonder dat hij cok maar ergens
negatief wordt) best opmerkelijk. Het boek sluit af met een
kort overzicht van de weg die het lied in de kerken ging en
een aantal conclusies. Eén van die conclusies is: er is geen
opwekking in kerken of gemeenten denkbaar zonder een nieu-
we golf van liederen en muziek. Daarmee raakt hij een
belangrijke punt. Kennelijk is een opwekking in zijn eerst golf
vooral een beweging die heel sterk via de emotie communi-
ceert, maar de volgende fase is er één, waarin men zijn/haar
geloof leert vast te maken in de woorden van God. Misschien
is dit ook het verhaal van de auteur zelf”

Ds. Piet de Jong - Delfshaven

Dit boek is een uitstekend initiatief. Het is van belang dat er

op dit gebied blijvend richting wordt gegeven.”
Prof. Roel Kuipers
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